
De witte dozen 

Je hoort, je leest het steeds meer ‘kamperen tussen de witte dozen’, de afgelopen jaren 

steeds meer.   Mensen willen rustig kamperen in een natuurlijke omgeving, kiezen een camping 

uit……….en als ze aankomen blijkt dat ze helemaal omringt worden door grote ‘witte dozen’.  

Hierdoor krijg je vaak een ‘parkeerplaats-idee’ en het gaat ten koste van de uitstraling, uitzicht 

van de camping.  Ook is de beleving vaak anders (uiteraard niet altijd!) van mensen die met een 

grote camper of caravan reizen, hierdoor wordt vaak minder buiten gezeten, meer TV gekeken 

etc. en dat is jammer.  

   

In Frankrijk zeker, zijn zoveel campings, allemaal uniek in hun soort………..klein, groot, 

groen, druk, rustig, met/zonder kinderen etc.  Iedereen zou fijne campings naar hun keuze 

willen en moeten kunnen vinden. Uit de ervaring van kampeerders die bij ons of anderen 

geweest zijn, is dat het steeds moeilijker wordt een camping te vinden waar je over het 

algemeen tenten, vouwwagen en kleine kampeermiddelen vindt.  Al jaren rukken de grote 

campers en caravans op, een mode? een verandering van mensen? meedoen met de buren? 

Corona?  noem het maar op, maar het is niet leuk voor mensen die graag puur kamperen.  En 

zeker is er vraag naar !  en het leuke is, dat de vraag bij alle leeftijden / type mensen voorkomt, 

van alleenkampeerders tot jonge stelletjes, gezinnen, gepensioneerden, rijke, arme, in alle 

mensgroepen zitten liefhebbers van ‘echt’ kamperen, even terug naar de basis tijdens 

vakanties of weekendjes uit………… 

Wij hebben zelf al jaren geen echte campers en heel grote caravans op onze camping.  De 

reden is altijd voornamelijk het type terrein geweest (problemen door gewicht kampeermiddel op 

vochtige grond) en de entree (manier hoe je met een bocht en een helling het terrein op en af 

moet rijden door ons toegangshek) bij ons.  Maar we willen ook steeds meer terug naar een 

‘uitstraling’ die bij ons past, die past bij een ‘Kleine natuurcamping met romantische uitstraling’.  

Doordat onze kampeerplekken aan de buitenkant zijn, heeft iedereen al vrij uitzicht, maar het is 

ook fijn als de ‘buren’ ook geen ‘witte dozen’ zijn. 

Na in afgelopen Kampeerseizoen (2023) een max. lengte te hebben genoemd voor een 

caravan die bij ons zou mogen komen van 6 meter (incl. dissel), gaan we vanaf volgend jaar 

nog verder. Dit heeft ook te maken dat veel mensen de caravan zelf niet naar boven kunnen 

rijden (door soort auto, rijkunsten en/of gewicht van de combinatie) en dan moet Erik dat doen 

met onze Kangoo 4x4 en dat is niet echt ideaal om diverse redenen.  



Daarom geldt het volgende voor volgend jaar: 

In Kampeerseizoen 2024 zijn de volgende kampeermiddelen: 

Wel welkom bij ons:  

- Alle tenten 

- Auto’s met een dak- of bustent 

- Kleine kampeerbusjes 

- Vouwwagens 

- Mini-(2/3 persoons) caravans en kleine retro-/oldtimercaravans (zoals Eriba etc.) 

Niet welkom bij ons : 

- Alle grote ‘echte’ campers 

- Grote buscampers (indien niet te zwaar: ‘buscamper’in overleg welkom) 

- Normale en grote caravans 

OVERLEG: bij twijfel, altijd even overleggen met ons, stuur een mail met een omschrijving en 

een foto, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. 

TERUGKOMERS/VASTE GASTEN: 

Wij zijn alle jaren heel erg verwend met mensen die meerdere keren komen kamperen, 

sommigen zelfs 2x per jaar, sommigen zelfs al een jaar of 5, 7 of 10 en ja, daar kunnen we 

uiteraard een uitzondering voor maken, maar de mensen waar het om gaat weten dit 

inmiddels…….en andere kampeerders zullen er geen ‘last’ van hebben ! (ook hier geldt: bij 

twijfel even overleg). 

TENSLOTTE: 

Wij zijn ervan bewust dat soort beslissingen ‘discussies’ oproept…….helaas dat willen wij dit 

voorkomen (en gaan we ook geen discussies aan ) door te zeggen dat elke camping recht 

heeft op zijn/haar eigen keuze.  Tenslotte ben je maandenlang heel persoonlijk betrokken bij je 

camping, je gasten en daar moet je je ook goed bij voelen.  De term ‘creëer je eigen doelgroep’, 

is heel belangrijk, anders hou je het niet vol, zeker niet omdat wij zo klein zijn, niet alleen met 

het aantal plaatsen & gasten, maar ook de grootte van het terrein.  Dus…wij hopen dat 

iedereen onze keuze respecteert…en begrijpt dat het niet persoonlijk is en ‘goed bedoeld’.   

Erik en Rosalinda Jansen 

Kleine natuurcamping LES FAYES 


