Kampeerseizoen 2023

Kleine natuurcamping LES FAYES

Bonjour, zoals elk jaar geven wij hierbij weer een terugblik op het
afgelopen kampeerseizoen..

Het is weer allemaal zo snel gegaan. Over het algemeen was het heerlijk weer. Heel zomers
warm op veel dagen, maar gelukkig vonden de mensen voldoende schaduw, op ons terrein en/of
in de omgeving al dan niet bij water.. Op 1 mei gingen we open en op 16 september hebben we
de laatste kampeerders uitgezwaaid.

In mei was het nog wat rustig, mede doordat er dan vaak meer grote caravans en campers op
stap zijn, maar de rest van het seizoen zaten we zo goed als vol en hebben we veel ‘nee’ moeten
verkopen aan mensen die wilden komen. Zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren hebben we
altijd heel veel terugkomers, maar daarbij ook weer heel veel enthousiaste ‘nieuwe’ kampeerders,
waarvan we er velen zeker weer terug gaan zien in de komende jaren. Om maar in herhaling te
vallen, maar het zoo waar !! terugkomers zijn het grootste compliment en daar zijn we ook heel
blij mee en trots op en heel blij mee.

Na 2022 hadden we ook dit jaar weer een record, nl. 8 mensen die alleen kwamen kamperen,
(meeste vrouwen trouwens) al dan niet met een hond. Heerlijk als ook alleenkampeerders zich bij
ons thuis voelen.

HONDEN.......... deze foto (in de hangmat bij de
Constructam-huurcaravan) geeft wel heel goed weer hoe
er weer vele honden bij ons genoten hebben, heerlijk!




PUUR KAMPEREN

Vorig jaar vertelden we al dat we begonnen zijn met verdere aanpassing van onze doelgroep. Dat
is heel goed verlopen. Behalve een enkele uitzondering, waren er geen ‘echte’ campers en
middel- of grote caravans. Wel enkele leuke oldtimer-mincaravans, een Mini met daktent ed.
Hieronder het overzicht in percentage van alle kampeerplekken in 2023:

Tenten : 55 %
Vouwwagens: 20 %
Caravan: 22 %
Busje/auto/buscamper: 3 %

Uiteraard waren we daar heel blij mee. In 2024 gaan we nog iets verder en dat hebben we hier
duidelijk uitgelegd: http://www.lesfayes.info/ KAMPEERMIDDELEN2024.pdf



http://www.lesfayes.info/KAMPEERMIDDELEN2024.pdf

VERJAARDAG

Normaal gesproken vieren wij onze verjaardagen niet echt, maar

|- P 60 jaar worden (Rosalinda).....is toch wel bijzonder en je moet
tenslotte ook blij zijn dat te halen, want dat is niet iedereen gegund. Dus
op 1 september, een stralende zonnige & warme dag, hebben we het
echt gevierd, met lieve vrienden en de aanwezige kampeerders/gasten.

Wat was het leuk, gezellig, lekker, lief en fijn !

NOG EEN VERJAARDAG
Op 10 september was er nog een feestelijke dag. Onze lieve

‘Freule’ (kampeert samen met Arthur al jaren bij ons) werd 80 jaar
II' dat is natuurlijk ook bijzonder. Ze heeft alle kampeerders
getrakteerd op heerlijke verse taartjes en wijzelf (samen met een
bevriend kampeerdersstel die de Freule vorig jaar hier had
ontmoet) hebben het met haar gevierd bij een Indonesisch etentje
in de buurt, was geweldig lekker en gezellig !




TENSLOTTE

In april volgend jaar komen onze lieve vrienden weer voor de ‘klusweken’. Naast dat het terrein,
sanitair & het INFO-hokje weer klaar gemaakt zullen worden voor het seizoen, zal er oa ook
gewerkt worden aan het voegen van de muren van de grange/gite. Ook wordt de Constructam
binnen helemaal aangepakt. Er is altijd genoeg te doen, maar het zijn ook altijd heel gezellige
weken....

Wij wensen iedereen fijne winter-
m maanden en een goed voorjaar en
hopelijk tot ziens in ons kampeer-
seizoen volgend jaar (1 juni- 1
september 2024. Of kom eens in
een ander seizoen en huur ons
romantische huisje GITE LES

FAYES ! (Beschikbaarheid & boeken:
www.gitelesfayes.info/prijzenboeken.html)

Lieve groet uit La France,

Erik & Rosalinda Jansen

Pebbles, Elfi en Hippie
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